
 
Wilma Keizer: “Voor mij draait alles om verbinding”  
 
Feest van de Geest vindt plaats van 9 t/m 20 mei 2024.  
Dan exposeren kunstenaars nieuw werk in kerken door heel 
Nederland. Dit jaar is het thema ‘Troost’ en doen voor het eerst 
kerken in Delft mee. Voor de Lutherse Kerk maakt Wilma Keizer 
een groot aantal schilderijen. Ineke van Beelen sprak met haar.  

 
Februari 2024, Nieuwe Langendijk, een lokaal in een oude school. Hier hangen, staan en liggen 
talloze schilderijen in diverse formaten, vaak in serie. Ik herken de stijl, zie verschillende thema’s, 
materialen, kleuren en technieken. Naast verf en kwasten liggen sjablonen, papier, foto’s, boeken. 
Achterin staan brede ladekasten, daarboven een ‘verdieping’ met schilderijen.  
 
Wat is jouw manier van werken? 
“Mijn schilderijen bestaan uit verschillende lagen die met elkaar zijn verbonden.  
Eerst handgeschept papier uit Nepal. Daarna verf. Daarna sjablonen van bijvoorbeeld 
gebakspapier, kristalvormen, mandala’s etc. En/of knipsels, collages. En ik laat bewust altijd 
stukjes van het onbewerkte doek zichtbaar”. 

 
Hoe raakte je betrokken bij Feest van de Geest? 
“Jacobiene van der Hoeven en Marco Visser volgen al heel lang schilderlessen bij mij aan de 
VAK. Zij vroegen mij om te helpen met de selectie van kunstenaars voor Feest van de Geest. 
Het idee van kunst in kerken inspireerde me ook als kunstenaar, al heb ik zelf geen kerkelijke 
achtergrond. Ik was toe aan een nieuwe inspiratiebron, na een paar jaar veel natuur te hebben 
geschilderd, zoals bomen, waterlelies, planten, licht en schaduw.“ 



 
 
Waarom de Lutherse Kerk?  
“Op 28 oktober werden wij, de kunstenaars dus, ontvangen in de Delftse kerken. Al snel wist ik 
dat ik het liefst iets voor in de Lutherse Kerk wilde maken. Dat kwam door wat David Schiethart 
vertelde over de troost van herinneringen. Dat sprak mij aan omdat ik het goed begreep. Mijn 
moeder is een jaar geleden overleden en de herinneringen aan haar zijn inderdaad een troost.  
De lambrisering in de kerkzaal nodigt uit tot het werken in series. Eerder had ik een serie collages 
gemaakt, klein werk, daar wilde ik mee doorgaan, op verschillende formaten.  
Het was natuurlijk afwachten of ik de Lutherse Kerk ook zou ‘krijgen’. Toch begon ik al aan een 
serie van vier grote schilderijen (150 cm hoog), want ik dacht ‘grote ruimte, dus groot werk’. 
Intuïtief gebruikte ik rode kleuren. Gelukkig koppelde het bestuur van Feest van de Geest mij 
inderdaad aan de Lutherse Kerk.” 
 
Over troost en verbinding 
“Troost betekent voor mij in hechte verbinding staan met je kinderen, echtgenoot, familie, 
vrienden, mensen om je heen, je stad, de natuur en je geschiedenis. Voor mij draait alles om 
verbinding, daar tegenover staat de eenzaamheid. Zoals de verbinding van moeder en kind – 
daarom verwerk ik soms plaatjes van Maria met kind. Dat is voor mij zo’n sterk beeld! Hoewel ik 
dus niet gelovig ben. Geboorte is hoop en verbinding. Je komt in een groter verband, met je 
familie. Of de verbinding in ruimtelijke zin, zoals in een kerk.” 
 
Over het proces 
“David bezocht mijn atelier en reageerde op mijn werk. Bleek rood de kleur van Pinksteren!  
Hij vertelde over Pinksteren en over getallen. Zoals dat Pinksteren de 50e dag na Pasen is, de 7 
dagen van de week (de 7 scheppingsdagen), de 12 maanden (de 12 apostelen). Dat bracht mij 
weer op ideeën voor series,  zoals de 4 seizoenen. Het is een proces, een wisselwerking.  
“De 7 dagen inspireerden me tot mijn 7 meest persoonlijke werken voor Feest van de Geest. Met 
foto’s van mijn ouders en (over)grootouders, Alledaagse kiekjes uit een verleden van voor ik 
bestond, die me verbinden met hen. Dankzij de foto’s weet ik dat ze happy zijn geweest, ook al 
zijn er later verdrietige dingen gebeurd. Dat is troostend.”  
“Toen ik ging meten in de Lutherse Kerk, bleek dat mijn eerste doeken te groot waren voor de 
panelen en dat er weinig vrije witte muur met een bevestigingsmogelijkheid was. Oeps. Dus ging 
ik andere formaten maken. En voor de 4 ‘te grote’ panelen vonden we ook een oplossing.” 
Pinksteren, de 50e dag….We slaan aan het tellen: 2x7, 2x4, 1x12…. = 50! 
 

https://feestvandegeest.nl/delft/ 
Lutherse Kerk, Noordeinde 4, Delft 

9, 11, 12, 18, 19 en 20 mei, 13-17 uur. Pinksterdienst 19 mei, 11.30 uur 

https://feestvandegeest.nl/delft/

